
Verslag Kees van Dijk tochten 30-04-2022 

door Dick Weda en Henk Boer 

Van Dick en Henk een leuk verslag over deze tochten mogen ontvangen, vriendelijk bedankt voor 

jullie bijdrage heren. 

 

Verslag 140 km: 

Na een hartelijk ontvangst en onder het genot van een lekker bakkie ko�ie bij Giant Store Kees van 

Dijk hebben we ons ingeschreven voor de 140 km tocht richting de Brabantse Wal onder leiding van 

Ruud Stolp. De inschrijvingen en de overtochten met de pont bij Hekelingen werden gesponsord door 

Kees van Dijk. 

Na korte inleiding door Ruud vertrokken we om 9.00 uur met 19 man waaronder enkele nieuwe 

gezichten vol enthousiasme en met frisse moed richting Hekelingen. Nou fris was het wel het was 

maar 9 graden Celsius en bewolkt terwijl we de afgelopen weken verwend waren met prachtig 

voorjaarsweer. 

Het ging in gestaag tempo door de Hoekse Waard richting Haringvliet brug hier enig oponthoud door 

lekke band om vervolgens aan één stuk door te rijden via Woensdrecht naar Hoogerheide. Na paar 

klimmetjes op de Brabantse Wal was het tijd voor ko�ie. 

Na de ko�ie nog even profiteren van wind mee om vervolgens via Ossendrecht richting het noorden 

te draaien hier kregen we de wind op kop. 

Gelukkig hadden we een paar bikkels bij ons die de rest uit de wind hielden waardoor het tempo hoog 

bleef. Mannen bedankt hiervoor. 

Via Huijbergen, Wouw en Stampersgat terug richting Spijkenisse. Om hierna bij Kees nog even bij te 

praten. Een mooie rit met veel afwisselende landschappen. 



Dick Weda 

  

Verslag 80 km: 

Ik was redelijk bijtijds van huis vertrokken, en daardoor kwam ik in een behoorlijke volle fietsenzaak 

van de fam. van Dijk terecht, doordat de snelle fietsploeg nog niet vertrokken was. Kortom het was er 

gezellig druk, en de fam. van Dijk, geassisteerd door meneer de monteur en een jonkie monteur 

sloofden zich uit om iedereen van een drankje te voorzien. Ondertussen was Marjolijn Dalmeijer 

prettig bezig om de administratie van de ploegdeelnemers enigszins op orde te houden, waardoor de 

wegkapiteins wisten met hoeveel deelnemers zij op pad zouden gaan. 

Nadat de snelle ploeg vertrokken was, werd het wat rustiger in de zaak, zodat wij (deelnemers van de 

80 km tocht) op een rustige manier konden vertrekken. Via een voor mij onduidelijke, maar wel 

creatieve route, kwamen wij via Barendrecht en Rijsoord bij de brug van Alblasserdam. Riteigenaar 

Michel Dalmeijer reed voorop, wegkapitein Rens Jansen ergens in het midden en wegkapitein Gerard 

van de Vlies ergens achteraan. Alles ging hierdoor uitstekend, gecontroleerd en rustig, en iedereen 

had volop de tijd om wat te praten met zijn metgezel of metgezellin!! Hierna volgden wij heel simpel 

de Alblas met prachtige bebouwing van boerderijen en mooie villa’s tot Bleskensgraaf, waarna wij 

omkeerden om bij ons pauze-restaurant de Krom te komen. Onderweg konden wij ook nog genieten 

van de uitbundige Koningsdag versierselen bij de huizen. Aan mijn tafeltje in de Krom, zaten 2 

clubgenoten die in Spijkenisse geboren waren, dus al snel hadden wij het over vroeger en Oud-

Spijkenisse. Een gesprek op een behoorlijk niveau dus. 

Hierna reden wij heel conventioneel via de brug van Alblasserdam, Rijsoord en de Rhoonse grienden 

terug naar de fietsenzaak van Kees van Dijk. In de buurt van Rhoon kregen we nog een klein drupje 

regen maar dat mocht de pret niet drukken. Bij de fam. van Dijk werden we weer uitstekend 

ontvangen met drankjes en koekjes. Op één of nadere manier kwamen Kees van Dijk en ik erachter 

dat we slechts 3 maanden in leeftijd verschillen, en dat smeedde natuurlijk een band!! Vaak met de 

fietsclub moet ik aan vroeger, aan mijn kleutertijd denken. Dat ik volkomen ontspannen en relaxt aan 

het spelen was. Dat gevoel heb ik heel vaak ook, tijdens het rijden met de fietsclub. Maar nu met het 

gesprek met Kees, voelde ik hetzelfde. Hij en ook zijn vrouw maken zich niet meer druk om een fiets 

of een accessoire te verkopen. Dat is allemaal geweest!! Het gaat er nu over hoe je je voelt, of je nog 

een beetje gezond bent, en of je kunt genieten van soms hele eenvoudige dingen. Ik vond het leuk om 

te horen, dat Kees al van het prille begin van de fietsclub sponsor was en hoorde iets over een 

clubgebouwtje aan de Malledijk. Ook door de hele welkomsfeer in de zaak, en het gesprek met Kees: 

het ontroerde mij wel wat. Daarom, heb ik een hele, plezierige dag gehad!! 

Henk Boer 

  

 


